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De stadshistoricus en Haarlemkenner Wim Cerutti komt, 8o jaar na de bevrijding, met een bijzonder en persoonlijk boek.
Hierin haakt hij aan bij de vele Haarlemse monumenten en gedenktekens, die verband houden met de Tweede Wereldoorlog. De
beelden aan de Westergracht en op de Dreef en het Hannie Schaftbeeld in het Kenaupark bijvoorbeeld, maar ook straten

die vernoemd zijn naar verzetsmensen en de inmiddels bijna 300 struikelstenen.

Bijzondere aandacht schenkt Cerutti aan zeven gedenktekens in het stadhuis die rechtstreeks herinneren aan de periode 1940-
1945. Ook daarbij staan de achterliggende verhalen centraal. Het indrukwekkendst is het herinneringsbord dat de executie van
tien Nederlanders in de Bloemendaalse duinen en het deporteren van 100 man naar kamp Vught op 2 februari 1943 herdenkt.
Dit was een Duitse wraakoefening vanwege het doodschieten van een Duitse onderofficier. In het boek verwerkt de auteur ook
bijzondere herinneringen aan zijn contacten met de Canadese bevrijders in 1995, onder andere met de commandant van het
Canadese regiment dat op 8 mei 1945 Haarlem bevrijdde. Er wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan de belangrijkste
gebeurtenissen in Haarlem in de bezettingsjaren.
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