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Over het boek:

Drie weken voor de Bevrijding fusilleerden de Duitsers de Haarlemse drukker Harry Habraken (1883-1945).

Hij was kort daarvoor opgepakt omdat hij als directeur van de drukkerij van het Sint Jacobs Godshuis

illegaal drukwerk had gemaakt. Harry was niet het prototype van de stoere verzetsstrijder, eerder een bescheiden,
onopvallende man. Maar toen het eropaan kwam, maakte hij een dappere keuze. Want hij wist dat hij zijn leven
en dat van zijn gezin op het spel zette.

In dit boek beschrijft historicus Jan de Roos het leven van de diepgelovige katholiek Habraken en zijn bijdrage aan
het Haarlemse verzet. Ook wordt duidelijk hoe hij -nota bene door een voormalig illegaal werker - werd verraden
en wie van dat verraad nog meer slachtoffer werden. Een fascinerend, bijna ongelofelijk verhaal.

Door dit boek krijgt Harry Habraken de plek in het Haarlemse verzet die hij verdient.

Het boek is gebaseerd op uitvoerig archiefonderzoek en gesprekken met familieleden en andere betrokkenen.
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