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Over het boek:
Op 21 april verschijnt dit boekje van Jan de Roos, over een aangrijpende, totnutoe onbekend gebleven  
onderduikgeschiedenis die zich afspeelde in de Indische buurt in Haarlem-Noord.

Het gaat over Lyda Reijer, een 30-jarige muzieklerares die in haar woning aan de Atjehstraat in 1943 een Joods meisje  
verborgen hield; de 5-jarige Liesje Prins uit Amsterdam. Daarnaast gaf Lyda onderdak aan een Joods echtpaar uit Den 
Haag, regelde voedselbonnen voor hen en stelde alles in het werk ze uit handen van de bezetter te houden.

Helaas was de afloop tragisch. Haarlemse Jodenjagers deden na verraad een inval. Liesje, haar ouders en het  
Haagse echtpaar werden vermoord in Auschwitz en Sobibor. Lyda Reijer zelf kwam terecht in Vught en Ravensbrück maar  
overleefde de oorlog.

Historicus Jan de Roos deed gedegen onderzoek naar deze bescheiden maar indringende geschiedenis. Hij kwam  
daarbij ondermeer in contact met nabestaanden in binnen- en buitenland. 

Zoals vele vergelijkbare verhalen is ook dit Haarlemse oorlogsrelaas het waard verteld en nooit vergeten te worden.

 

Voor meer informatie: 
Rob Visscher of Eddie Aarts 
rob@uitgeverij-loutje.nl  

U I T G E V E R I J  L O U T J E P R E S E N T E E R T


