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Als je 40 jaar bestaat en in die vier decennia overal je neus in 
mocht steken, dan ben je geen gewone blaaskapel. Dat is Kleintje 
Pils ook niet. De band is in die 40 jaar uitgegroeid van een carna-
valsband naar een pretband die elk publiek, waar ook ter wereld, 

kan vermaken. De muzikanten uit de Bollenstreek traden in 32 
verschillende landen op. Van Japan tot Brazilië, van Australië tot 

Amerika, van China tot Rusland, Dubai en Suriname.

Nadat ze naam hadden gemaakt op het bruggetje van Bartlehiem 
bij de Elfstedentocht in 1986 werd Kleintje Pils vaste klant bij de 
grote internationale schaatswedstrijden. Maar ze traden ook op 
voor de Paus in Rome, bij het huwelijk van Willem-Alexander en 

Maxima, bij EK’s en WK’s voetbal, bij de Tour de France en gaan 
al jaren mee met Nederlandse delegaties op handelsmissie. Als je 
het vandaag de dag over Holland hebt, heb je het niet alleen meer 
over molens, tulpen, klompen en kaas, maar ook over Kleintje Pils. 
De band van de unieke muziek voor elk publiek.  

Veertig jaar optreden in tweeëndertig verschillende landen met 
ontelbare optredens per jaar. Dat levert unieke verhalen, anek-
dotes en foto’s op. In dit boek een prachtige bloemlezing van alle 
hoogtepunten, bijzonderheden en een kijkje in de muzikale levens 
van inmiddels zeventien fanatieke ’hobbyisten’. Kortom: hoe een 
carnavalsbandje een pretband van wereldfaam werd. 
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Over het boek:	
Als je 40 jaar bestaat en in die vier decennia overal je neus in mocht steken, dan ben je geen gewone blaaskapel. Dat is Kleintje Pils 
ook niet. De band is uitgegroeid van een carnavalsband naar een pretband die elk publiek, waar ook ter wereld, kan vermaken. De 
muzikanten uit de Bollenstreek traden in 32 verschillende landen op. Nadat ze naam hadden gemaakt op het bruggetje van Bartle-
hiem bij de Elfstedentocht in 1986 werd Kleintje Pils vaste klant bij de grote internationale schaatswedstrijden. Maar ze traden ook 
op voor de Paus in Rome, bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima, bij EK’s en WK’s voetbal, bij de Tour de France en 
gaan al jaren mee met Nederlandse delegaties op handelsmissie. Als je het vandaag de dag over Holland hebt, heb je het niet alleen 
meer over molens, tulpen, klompen en kaas, maar ook over Kleintje Pils. Veertig jaar met ontelbare optredens per jaar. Dat levert 
unieke verhalen, anekdotes en foto’s op. In dit boek een prachtige bloemlezing van alle hoogtepunten en een kijkje in de muzikale 
levens van inmiddels zeventien fanatieke ’hobbyisten’. Kortom: hoe een carnavalsbandje een pretband van wereldfaam werd.
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